
Verschijnt iedere veertien dagen 84e jaargang no. 8          26 april 2024
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
Gedenkstenen
‘Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid’  
(Jozua 4:7b)

Stenen die spreken. Monumenten op 4 en 5 mei. Rijen grafstenen op oorlogsbegraafplaatsen. 
Ze vertellen en verhaal, nooit mag het meer vergeten worden. Ze hebben gevochten voor volk 
en vaderland, ze zaten in het verzet, ze verborgen Joden in hun huizen of op hun hooizolders; 
ze hebben het echter met de dood moeten bekopen. Stenen die spreken….

Zo ook in Jozua 3. Stenen, 12 stenen op elkaar. Nooit mag meer vergeten worden wat daar 
gebeurde. Israël is tot aan de grens van het beloofde land gekomen. De Jordaan moet nog 
worden overgestoken. Wij zouden zeggen, met onze kennis van de Jordaan: ‘dat moet toch niet 
zo moeilijk zijn, zo’n klein stroompje . Dan is het wel zaak om het beeld een beetje bij te 
stellen. Het is namelijk de oogstmaand (Joz. 3:15), dan trad de Jordaan buiten haar oevers. Het 
volk van Israël moet dezelfde onmogelijkheid ervaren hebben als eens voor de Rode Zee. Hoe 
moet het? Hoe komen we erdoor?

We lezen hoe het gaat. De priesters gaan voor het volk uit. Met de ark! Ziet u de priesters staan 
in het midden van de Jordaan? God staat daar als het ware (de ark), Hij zal ervoor zorgen dat ze 
veilig kunnen oversteken. De ark! Dan denken we aan het bloed op het verzoendeksel. En let 
op, ze gaan erdoor op de 10e dagen van de eerste maand (Jozua 4:19). Dat is precies de dag dat 
de Joden het lam voor het Pascha uitkozen. Zo horen we hier al:’ Zie het Lam van God, dat de 
zonden van de wereld wegneemt.’ Veilig aangekomen in het land, ook voor ons in het hemels 
Kanaän, kan alleen langs de Ark, langs het Altaar, langs Golgotha. 

Als het volk door de Jordaan getrokken is, moet Jozua 12 mannen uitkiezen (uit elke stam één) 
om een steen voor de voeten van de priesters weg te halen en op de oever te leggen. ‘de stenen 
moeten worden opgericht als een teken onder u.’ (Jozua 4:6) . Waarom dat monument? Zodat 
ze wat te vertellen hebben aan hun kinderen als ze vragen wat die stenen betekenen. Echt 
Joods: de  verhalen vertellen vooral wat God gedaan heeft. 

Geliefden, wat hebben wij ook een belangrijke taak in het doorvertellen van Gods grote daden. 
Het verhalen vertellen is niet voorbehouden aan een meester of  juffrouw, leidinggevende in het 
verenigingsleven of ambtsdragers. Het gaat erom dat vaders en moeders, gemeenteleden 
verhalen van God door vertellen. Niet als droge kost, maar als doorleefde werkelijkheid. Als 
een tastbare herinnering aan wat God gedaan heeft in het verleden, maar ook in het heden en 
wat Hij gaat doen in de toekomst. Het zijn verhalen, soms door onze pijn en woestijnervaringen 
heen, zodat zij hun hoop op God zullen stellen. (Psalm 78). Een gedenkteken tot in eeuwigheid. 
Onthoud het uw nageslacht niet!

Twaalf stenen in Gilgal. Weet u wat die naam betekent? Steenkring. Gilgal was een heilige 
plaats voor de Kanaänieten, aan de oever van de Jordaan. Reizigers deden daar hun gebeden 
voor of na het passeren van de Jordaan en legden daar stenen neer. Juist daar, waar stenen lagen 



voor goden die dood zijn, worden stenen neergezet voor de levende God (zie ook 3:10). Mooi 
hè: de dode goden van Kanaän moeten wijken voor de Levende van Israël. En de Levende 
vraagt het u: ‘Geloof u Mij, ook na geleden leed? Gelooft u dat Ik deze wereld en uw leven in 
Mijn handen heb?’ Zag u het, de ark? Daarlangs kom je thuis! Of met het woord van Jezus 
(Joh. 14:19) wat machtig klonk na Pasen: Ik leef en u zult leven!’ Daar hebben we bijna geen 
woorden voor en zijn dankbaar om terug te vallen op het Levende Woord. Vertelt u het door? 
Dan is het geen kletspraat of nep nieuws, maar dan is het breaking news… elke generatie weer 
opnieuw!

Ds. D.J.W. Kok 

KERKDIENSTEN

ZONDAG 28 APRIL 
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F. Bos, Waddinxveen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. C.J. Rijsdijk, Montfoort 
Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Onderhoud kerk

ZONDAG 5 MEI
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. M. Kreuk, Yerseke
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. C. Koole, Schoonhoven
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. G.D. Kamphuis, Barneveld
Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Onderhoud orgel

DONDERDAG 9 MEI - Hemelvaartsdag
Wijk 1:   8.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 
Wijk 2: 9.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Onderhoud orgel

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt 10 mei. Deze is voor drie weken. Kopij dient uiterlijk  vrijdag 3 
mei binnen te zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van 
Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl  en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, 
kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN
Digitale collecte
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 

Collectemunten bestellen en ophalen
Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor 
het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de 
knop ‘Bestel uw collectemunten’. 
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2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen 
gelijk in ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU 
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 

Inzage jaarrekening 2023 Diaconie Hervormde Gemeente Stolwijk
In de afgelopen weken heeft de jaarrekening 2023 inclusief de goedkeurende controleverklaring bij de 
penningmeester van de Diaconie ter inzage gelegen. Dit heeft niet geleid tot het indienen van 
opmerkingen en bezwaren. In de eerstvolgende vergadering zal deze jaarrekening daarom ter 
vaststelling aan de Algemene Kerkenraad worden voorgelegd.

Omdat de financiële transacties via de administratie/boekhouding van de Diaconie verlopen willen wij 
in het kader van deze jaarrekening de activiteiten in en de inzet/het enthousiasme van de vrijwilligers 
van deze diaconale ontmoetingswinkel De Koster niet ongenoemd laten. In korte tijd is dit gebeuren in 
de Stolwijkse gemeenschap een begrip geworden: voor een gesprek of kopje koffie, om iets te kopen of 
iets te laten repareren, voor een workshop of om een probleem met het mobieltje of de computer te laten 
oplossen.
Ook de samenwerking met onze Diaconie is buitengewoon prettig, waarvoor onze hartelijke dank. 

Winteractie
Beste Stolwijkers,
Hartelijk dank voor uw hulp, in het geven en het maken van sjaals en mutsen voor de winteractie.
We hebben verschillende zakken af kunnen leveren voor mensen die dat goed kunnen gebruiken.
Hartelijk dank namens de diakenen van wijk 1 en 2.

Inzameling oude metalen
Onder verwijzing naar de toelichting in de vorige Kerkklok is de opbrengst van het oud ijzer ook in het 
2e kwartaal bestemd voor het werk van de Stichting Serve India.
Het doel is het meer dan waard: miljoenen mensen in India het Woord van God te brengen door 
ondersteuning van mensen bij het leren lezen en schrijven. 
Daarom, vergeet die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Provinciale weg niet.
Van harte aanbevolen.

DE KOSTER
Goudseweg 3 Stolwijk
Openingstijden:
woensdag: 9.30 - 12 uur;
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
vrijdag: 13.30 - 16 uur; 
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur
Voor meer info: 0182-343114

De Koster: de ontmoetingswinkel voor iedereen. 
Loop eens binnen voor een mooie collectie wenskaarten, leuke goedkope cadeautjes, een gratis kopje 
koffie of thee, gratis uitleen van boeken en puzzels. Tot ziens!!
Voor mei staan, bij leven en welzijn, de volgende activiteiten gepland:
• Woensdag 8 mei van 10 uur tot 12 uur Digitaal Café Stolwijk, georganiseerd door Welzijn 
Krimpenerwaard (gratis hulp bij tablet, laptop en Chromebook).
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• Zaterdag 11 mei van 9.30 uur tot 11 uur Repaircafé (gratis reparatie van kleine huishoudelijke 
apparaten, klokken en speelgoed).
• Zaterdag 18 mei van 9.30 uur tot 11 uur Kledingrepair (gratis hulp bij kleine kledingreparaties).

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439 
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com 

RTV KRIMPENERWAARD
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam.

_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 1
Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl 
Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl 
App: HG Stolwijk 1
CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
De komende zondagen begroeten wij twee bekende en geliefde predikanten:
28 april ds. F. Bos uit Waddinxveen en 5 mei ds. C. Koole uit Schoonhoven.
Donderdag 9 mei is het Hemelvaart. Soms vragen mensen zich af hoe belangrijk deze feestdag is. Zoals 
we in het Evangelie van Johannes lazen, zegt Christus zelf erover dat dit de dag is dat Zijn taak op aarde 
erop zit. Daarom is dit ook een dank- en lofdag op Hem voor wat Hij heeft gedaan voor onze redding.

Geboren
Op 30 maart is bij Dennis en Patricia de Mik een dochter geboren: Lindsey Naomi. Lindsey is het zusje 
van Djayden. Wij willen hen hier van harte mee feliciteren en Gods zegen toewensen bij de opvoeding. 

Huwelijk
Op 24 april zijn in de kapel te Staverden Arne de Vries en Anne Jen Overeem getrouwd. Zij gaan op de 
ouderlijke boerderij van Arne wonen. In de huwelijksdienst stond Psalm 67 centraal: de vraag om de 
zegen van de Heer. Die zegen willen wij hen van harte toewensen. Tevens heten we Anne Jen van harte 
welkom in onze gemeente.
 
Hemelvaartsdag
Donderdag 9 mei is het Hemelvaart. We willen deze dag traditiegetrouw starten met een gezamenlijk 
ontbijt in Rehoboth om 7.45 met aansluitend om 8.30 de kerkdienst. U bent van harte welkom! 
Aanmelden kan via Andrea Groen in 't Wout. Graag voor 6 mei in verband met de boodschappen. Heeft 
u allergieën waar we rekening mee kunnen houden wilt u dit dan vermelden? We zien uit naar jullie 
komst.
Voorafgaande aan het ontbijt zal er ook weer een dauwtrapwandeling zijn.
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Kerkenraad
Op dinsdag 9 april hadden wij als kerkenraad onze maandelijkse vergadering. De vergadering werd deze 
keer geopend door diaken Ruth Oskam. Zij las met ons uit een bijbels dagboek en uit Jakobus 1. We 
hoorden over standvastigheid. Wees blij als je in alle fronten getest wordt! Verheug je! Het is elke 
vergadering heel waardevol om met de Heer te beginnen, we nemen er ruim de tijd voor omdat we dit 
als uitgangspunt willen houden.
In de vergadering hebben we onder andere stilgestaan bij alle diensten die we hebben gehad rondom 
Pasen. Wat hebben we veel mooie diensten gehad. Speciale dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen! Tijdens de evaluatie deelden we ook met elkaar de zaken die we volgend jaar nog beter 
kunnen doen.
De diaconie lichtte de jaarrekening toe. We mogen als gemeente veel doen voor hulpbehoevende 
naasten. Hierin is uw bijdrage in de eerste collecte zeer nodig en zullen we de komende tijd extra 
aandacht voor vragen.
Het breder aangaan van het Heilig Avondmaal blijft de aankomende tijd een belangrijk onderwerp op de 
agenda. We hebben constructieve gesprekken met elkaar hierover en daar gaan we -in alle 
zorgvuldigheid- mee door.
Heeft u nog zaken die u ter sprake wilt brengen? Laat het ons gerust weten. Op dinsdag 14 mei staat 
onze volgende vergadering gepland.
Met liefdevolle groet, Karel Slangen

Ten slotte
We zijn op weg naar Hemelvaart. Daarmee naar de afsluiting van Jezus’ werk op aarde. Dan blijft ons 
gebed, nu Hij in de hemel is aan de rechterhand van Zijn (en onze) Vader dat Hij voor de wereld ook 
bidt. Want er is veel aan de hand. Veel geweld en oorlog. Laten we dan ook bidden voor vrede en 
gerechtigheid. Bovenal dat Zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid zal komen.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby. Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda
Zondag 28 april
Organist: Michel van Buren
Crèche: Josine Bogaard, Esmee de Jong en Keano Kamer
KND: kerk

1 mei, 20.00 uur consistorie: Bidstond

Zondag 5 mei
Organist: Marco Vos 
Crèche: Marielle Noordegraaf, Stijn Kamer en Marc Jan van Veldhuizen
KND: kerk

Donderdag 9 mei:
Organist: Pleun Eikelboom
Crèche: Marjolein Slangen en Anna Pennewaard 



__________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:
28 apr. vm: Ps. 94:1 nm: Ps. 110:1
05 mei vm: Ps. 92:1 nm: Ps. 112:1
09 mei vm: Ps. 118:11 

UIT DE PASTORIE
Zieken: 
We denken aan de zieken en anderen in de gemeente, die zorgend en meelevend op hen betrokken zijn. 
Wat mag het een bemoediging zijn te weten, dat de Heere beloofd heeft, dat Hij altijd bij ons is, ook al 
ervaren wij dit lang niet altijd. Maar juist dan mag Zijn Woord vol met beloften ons tot steun en kracht 
zijn. In Psalm 139:2-5 lezen we: ‘U onderzoekt mijn gaan en liggen, U bent met al mijn wegen 
vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere , U weet alles. U sluit mij in van achteren en 
van voren. U legt Uw hand op mij.’ 

Hemelvaart:
Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) is wel het kroningsfeest van de Heere Jezus genoemd. Hij voer op 
om van de Vader alle macht in hemel en op aarde te ontvangen. Dat geeft ons de troost, dat Hij als de 
ten hemel gevaren Koning alle dingen regeert. Dat roept ons op om Hem te dienen met alle krachten op 
de plaats waar de Heere ons gesteld heeft. Koningsdag trekt altijd grote belangstelling. Waar onze 
koning Willem-Alexander verschijnt, verdringen de mensen zich om een glimp van hem op te vangen. 
Hemelvaart is de dag van onze grote Koning. Hij komt tot ons in de prediking van het Woord. Hij treedt 
uit de woorden tevoorschijn, zodat wij niet een glimp hoeven op te vangen maar Hem mogen zien in al 
Zijn heerlijkheid! Zullen we er zijn, als Hij tot ons spreken wil? Gezegende dag toegewenst. 

Tenslotte: 
De Heere is waarlijk opgestaan, zo heeft het met Pasen geklonken. De dood is overwonnen! Velen 
schudden hun hoofd bij deze boodschap. Ongeloof en ontkenning komen bij verschillende mensen naar 
voren. Dat was 2000 jaar geleden niet anders. Wat vraagt het van u en mij om het feit van Zijn dood en 
opstanding uit te leggen en voor te leven. In de verwachting dat de Heilige Geest dit Woord in het hart 
van jongeren en ouderen neerlegt. Een rijk woord met een machtig perspectief!  Dan belijden we het 
met Maarten Luther: Is het geen prachtig nieuws dat redding buiten onszelf ligt? De aankomende weken 
staan in het teken van het overwegen voor Gods Aangezicht wat de weg is, die we als dienaar van het 
goddelijke Woord mogen en moeten gaan. Opnieuw is er onrust in de pastorie gekomen. Want de 
kerkenraad van de Hervormde Gemeente Arnemuiden heeft het voornemen om  een beroep op mij uit te 
brengen. Het beroep zal DV ingaan op vrijdag 26 april. De uiterste beslissingsdatum is vrijdag 17 mei  
Het maakt het nodige los in ons gezin en in mijn persoonlijk leven. Bid u en jij mee voor een duidelijk 
antwoord? Dan zal het Gods weg zijn en dat is altijd de beste weg! In de meivakantie hoop ik een 
weekje vrijaf te nemen: van 27 april tot en met 4 mei. Voor pastorale zorg kunt u altijd contact opnemen 
met uw wijkouderling. 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

VAN DE DIACONIE
Aangepaste kerkdienst
Op D.V. zondag 28 april verzorgd de vereniging Op Weg met de Ander een aangepaste kerkdienst.
De kerkdienst is in Gouderak, Kerkstraat 3 en word geleid door ds. J.C. van Trigt. Aanvangstijd 10.00 
uur. Voor degenen die zich betrokken weten: hartelijk welkom in deze dienst.
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OPPAS
28-apr Beneden Marlies Hertog + Lisanne Boele Heilike Weerheim

Boven Janna Kool Harm Hulst + Nick Uittenboogaard

AGENDA
ma 29 apr. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 06 mei 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
di 07 mei 20.00 uur Pluskring
09-11 mei Jeugdclub "Het Anker" 1+2, kamp

VROUWENOCHTEND ------ SAFE THE DATE ------ 15 juni 2024
Het heeft even geduurd maar in navolging van de mannenochtend wordt er
D.V. 15 juni een vrouwenochtend georganiseerd.
ALLE vrouwen uit onze gemeente willen we hartelijk uitnodigen.
Niemand is te oud, niemand te jong. Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie/thee
en lekkers. Om 10.00 uur begint het programma met samen zingen.
Spreekster Marianne Grandia diept met ons het thema “Een lichtend licht?!”uit.
Om ongeveer 11.15 uur sluiten we af. Wie naar huis wil gaan, is daar vrij in, maar
er is ook ruimte om nog gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een hapje.
Graag vóór 7 juni opgeven per mail: vrouwenochtendstolwijk@gmail.com

DANK
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten die wij mochten ontvangen voor het doen van 
openbare geloofsbelijdenis op tweede paasdag. Wij zijn verwonderd en dankbaar voor het medeleven 
vanuit onze gemeente!
Met vriendelijke groet,
Tamara, Erik, Wilco & Lenneke, Daan, Anton, Judith, Jaap Jan & Hanna, Marc, Rosalie
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